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VOORWOORD

Beste Donateurs,

Uitspraak van premier Rutte medio maart jl.: “Houd vol, blijft zoveel mogelijk thuis”.
Deze uitspraak heeft ook voor SIOH vergaande gevolgen. Wij hebben onze
donateurs na de laatste Kumpulan en andere sociaal culturele activiteiten in februari
niet meer gezien of gesproken.

Als stichting zijn wij verstoken van een grote bron van inkomsten en de huurlast blijft
op onze schouders drukken. Wij hebben Pré Wonen gevraagd voor een huurkorting
van 50%. Pré Wonen heeft besloten een eenmalige huurkorting voor een periode
van zeven maanden te verstrekken. Zij zien SIOH als een maatschappelijke
stichting die met haar doelstellingen bijdraagt aan een prettig thuis van de bewoners
in Lieflijk Indié en alle donateurs die regelmatig aan 5
onze activiteiten deelnemen. Met deze financiéle steun
kunnen wij het tot eind 2020 "vol houden”. Door deze
maatregel kunnen wij slechts een bescheiden inkomen
genereren. Wij zijn bezig om fondsen te werven om na
december 2020 onze financiéle situatie op orde te
hebben en SIOH levensvatbaar te houden.

Vanaf 1 juli kunnen donateurs tijdens de inloopdagen
weer terecht voor een gezellig samenzijn, mits u geen
gezondheidsklachten heeft. In de ontmoetingsruimte
van de SIOH kunnen wij -rekening houdend met de
grootte van de ruimte en 1.5 m afstand- momenteel
maximaal 30 gasten ontvangen. Derhalve is telefonisch
aanmelden verplicht bij Ans Verheijen via tel. 023-8440686. En indien u
verhinderd bent dan graag tijdig afmelden. Anders bezet u een plaats voor iemand
die wel kan komen. De inloopdagen zijn op dinsdag en donderdag van 12.00 tot
17.00 uur. Zo lang de 1,5 meter afstand nog van toepassing is zullen de
maandelijkse Kumpulans en Hari Makan opgeschort worden.

Wij houden u op de hoogte zodra deze activiteiten weer plaatsvinden!

Voor heel Nederland gelden deze veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van
het coronavirus zoveel mogelijk te beperken maar omdat onze bewoners en
donateurs tot de risicogroep behoren, zijn en blijven we extra voorzichtig.

De Merano groep heeft op het woonproject niet stil gezeten. Zij zijn druk bezig met
de planuitwerking van het Missiehuis te Driehuis (Velsen) in de provincie Noord-
Holland. Het betreft circa 52 appartementen waarvan 20 onder de
huursubsidiegrens zullen worden aangeboden. Mocht dit plan slagen dan zullen wij
informatiebijeenkomsten organiseren om u in diepte te informeren en gelegenheid te
geven om vragen te stellen.

Ik wens u een fijne zomer, geniet ervan en blijf gezond. Jerry Kraus



JAARLIJKSE DONATIE

Beste donateurs. Het is inmiddels halverwege het jaar 2020 en blijkt dat een groot
aantal donateurs hun jaarlijkse contributie nog niet hebben voldaan. Misschien bent
u vergeten de contributie over te maken en verzoeken wij u dit alsnog te doen.
Hiermee helpt u SIOH om aan haar financiéle verplichtingen te kunnen blijven
voldoen.

Het donatiebedrag bedraagt minimaal € 25,- en kunt u dit overmaken naar
ABN/AMRO rek.nr. NL16 ABNA 059.69.08.784 t.n.v. SIOH Haarlem o.v.v.
“‘donateur SIOH”.

Wij danken u hartelijk voor uw steun en belangstelling voor onze stichting.

Donateurschap opzeqgen of wijzigingen doorgeven

Al u uw donateurschap wilt opzeggen of wijzigingen wilt doorgeven dan kunt u dat
schriftelijk of per e-mail doen. Correspondentieadres: Stichting SIOH, Vilniusstraat
3, 2034 EM Haarlem. E-mail: info@sioh.nl
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BESTUURSBERICHTEN

Kennisgeving
In de periode april — juli 2020 zijn de volgende donateurs ons ontvallen:

Dhr. C. Bekker, Haarlem

Dhr. E. Nicolai, Heerhugowaard

Mw. R. Rijnenberg-Schram, Haarlem

Mw. 1.J.J. Verdooren-Alting Siberg, Koog aan de Zaan

De SIOH heeft stilgestaan bij het overlijden van genoemde personen met een
moment van stilte tijdens één van haar evenementen. Wij wensen de nabestaanden
veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Beterschapswensen voor de zieken en het
thuisfront

Een kaartje voor de zieken om te laten weten, wie ziek
is wordt hier niet vergeten!

Wij wensen alle zieken van harte beterschap toe.

Door middel van dit Infobulletin blijven jullie op de hoogte van de gebeurtenissen bij
de SIOH. Veel leesplezier!

Hartelijk welkom aan alle nieuwe donateurs

Mw. S.M. Hageman, Haarlem

Mw. M. Lammers, Blokker

Mw. A. Lemette IJbema, Grootebroek

Mw. E. Lemette IJbema, Grootebroek

Dhr. H. Berg, Zaltbommel

Wij hopen van harte dat u zich prettig voelt in onze SIOH-familie.




INDIE HERDENKING

Op 15 augustus 2020 vindt de Indié Herdenking plaats in “Lieflijk Indi€”.

De SIOH volgt de nationale richtlijnen met betrekking tot het coronavirus. Het belang
van uw veiligheid en die van de bewoners van “Lieflijk Indi€” staat voorop. Dat
betekent dat er helaas geen bezoekers op de Indié Herdenking aanwezig kunnen
zijn.

Het SIOH bestuur heeft vanwege de coronamaatregelen
gekozen voor een sobere Indié Herdenking waarbij een
enkele gast is uitgenodigd. Kom op 15 augustus a.s. niet naar
“Lieflijk Indieé”, maar draag op deze dag de Melati speld als
eerbetoon en ter nagedachtenis aan de slachtoffers tijdens de
Japanse bezetting en de periode daarna.

Op 15 augustus a.s. wordt ook het Indi€ Monument in “Lieflijk Indié” onthuld.

U bent van harte welkom om in de periode na 15 augustus een bezoek te brengen
aan het Monument. Om niet voor een gesloten deur te staan, raden wij u aan uw
komst aan te melden. Dat kan op het telefoonnummer 023-8440686.

Bestuur Stichting Indische Ouderenraad Haarlem



MONUMENT NAGASAKI

Kent u mensen die familie zijn van voormalige krijgsgevangenen in Nagasaki, kamp
Fukuoka 14B, dan verneemt het Comite project Nagasaki 2020 graag informatie om
hen te benaderen in het kader van de oprichting van het monument,
Contactgegevens:
https://www.whydonate.nl/fundraising/monument-pow-kamp-fukuoka-14/nl

Wij, stichting monument Nagasaki, zijn op zoek naar nabestaanden van
bovengenoemd kamp. Wij willen u op de hoogte brengen, dat wij een monument
aan het realiseren zijn, welke wij in mei 2021 willen gaan onthullen in Japan.

Kunt u ons helpen? Meer informatie kunt u vinden op:
http://www.indischhistorisch.nl/tweede/oorlog-en-bersiap/oorlog-en-bersiap-dit-mag-
nooit-meer-gebeuren/

kamplijsten met namen van de gevangen zijn te vinden op:
https://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/Naamlijst%20Fukuoka%2014B.htm

Daarnaast zijn wij volop bezig om een website over kamp Fukuoka 14B op te
richten, welke wij willen lanceren op 9 augustus a.s. tijdens de 75%* herdenking van
de atoombomaanval op Nagasaki. Dit als een soort van virtuele herdenking in deze
coronacrisis. In aanloop naar deze datum en de onthulling volgend jaar, willen wij
alle krijgsgevangenen een gezicht geven op deze website. Het is daarom van
belang om zoveel mogelijk nabestaanden te traceren.

Aanmelden: email: rolida@telfort.nl

Voorzitter stichting monument Nagasaki, Rob Schouten
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Voor een afscheid in de juiste toon en de juiste sfeer.
De laatste groet als een waardevolle herinnering.

Salam Terakhir Uitvaartbegeleiding
Rob van der Sar

06 1500 6305 (24 uur per dag bereikbaar)
www.salamterakhir.nl
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Juliette Caroline van der Steur, ook bekend onder de
artiestennaam Jill (of Mona) Banister, geboren 10-12-1920
in Poerworedjo en overleden in San Remo op

5-6-2001, actief in het verzet in Nederlands-Indié en door
de Japanse bezetter gedwongen tot spionage.

Julie van der Steur trouwde (1) in april 1940 in Soerabaja
met William Caistor Dobson (1915-1944), marineofficier en
(2) op 8-2-1951 in Amsterdam met Anton J.J. Deymann,
handelaar in schriffmachines. Uit huwelijk 1 werden 2 zoons
geboren; uit huwelijk 2, dat eindigde in 1992 door
echtscheiding, werden 12 kinderen geboren.

Julie was de oudste van 2 kinderen in een Euraziatisch gezin; haar moeder was half
Duits/half Indisch en haar vader was Nederlands. Vader Van der Steur werkte als
machinist bij een suikerfabriek in Poerworedjo. Het huwelijk van haar ouders liep
spaak en werd in 1937 ontbonden. Haar moeder woonde toen al bij de
wasserijdirecteur Frans de Block in Bandoeng. Beiden waren lid van de Indische tak
van de Nationaal Socialistische Beweging. Julie volgde de HBS; het eerste jaar op
een privéschool en daarna bij de zusters ursulinen in Bandoeng. Haar vader,
inmiddels directeur van een suikerfabriek in Brits-Indié betaalde haar opleiding.

Japanse bezetting: na haar eindexamen woonde Julie korte tijd bij haar moeder en
De Block. Ze werd stenografiste op het postkantoor. Eerst in Bandoeng, later in
Batavia (Jakarta). Nadat ze daar in 1939 was aangerand door haar ‘Hollandse chef’,
nam ze ontslag. Ze vond werk als zangeres — lady-crooner — onder de
artiestennaam Mona Banister in een dansgelegenheid. Eerst in Batavia en
vervolgens in de haven- en garnizoensstad Soerabaja. Daar leerde ze de half-
Engelse, half-Nederlandse marineofficier Will Dobson kennen. In 1940 en 1941
kregen ze twee zoontjes. In de tussentijd trouwden ze. Dobson werd opgeleid tot
luitenant-vlieger en in februari 1942 gestationeerd in Australié. In februari 1944
kwam hij om bij een vliegtuigongeluk boven Engeland.

Kort nadat Indié in maart 1942 door Japan was bezet, werd het huis van Julie
gevorderd. Ze trok in bij haar moeder in Bandoeng. De Block was toen als
Nederlander al geinterneerd, maar Julie en haar moeder en 2 zoontjes bleven vrij.
Zo kon Julie koeriersdiensten voor het plaatselijk verzet verrichten. In april 1943
werd zij door de Japanse militaire politie (Kempetai) opgepakt. Acht weken lang zat
ze vast. Tijdens verhoren met veel geweld en verkrachtingen dreigden de japanners
haar moeder te onthoofden en haar kinderen weg te halen. Zo ging ze overstag; ze
ging werken voor de inlichtingentak van de Kempetai. Met haar talenkennis werd ze
als animeermeisje in een Japanse bar in Batavia ingezet voor het uithoren en
afluisteren van Duitse marineofficieren.

Toen in juni ’43 bleek dat Julie ongewild zwanger was geraakt, werd ze te werk
gesteld op een kantoor in Ceribon. Daar kreeg ze in maart 1944 een miskraam.



Toen Japan zich in augustus 1945 overgaf en de Republiek Indonesié zich
onafhankelijk verklaarde, werd Julie door de Indonesische nationalisten
geinterneerd. Ze zat van oktober 1945 tot april 1946 in de gevangenis van
Cheribon, in een cel met 20 andere vrouwen. In april 1946 werd ze per trein naar
Batavia overgebracht waar het Rode Kruis klaar stond met voedselpakketten. In het
kamp Tjideng werd Dobson-van der Steur behandeld voor de beriberi, die ze in de
gevangenis had opgelopen. De hereniging met haar twee zoontjes verliep
moeizaam.

Ze vroeg emigratie naar Nederland aan. Daarvoor moest ze een ‘debriefing’
ondergaan bij de in 1945 opgezette Netherlands Forces Intelligence Service.

Nederland: in november 1946 ging ze naar Rotterdam. Pas daar hoorde ze dat
haar man al 2 jaar dood was. Met haar gezin kreeg ze onderdak in een
‘contractpension’ in Markelo. Kort daarna vond ze werk op een notariskantoor in
Amsterdam. Hier leerde ze de flamboyante katholiek Ton Deymann kennen. Ze
trouwde in 1951 met hem — uit zijn eerste huwelijk nam hij 5 kinderen mee. Samen
kregen ze 12 kinderen. In 1990, toen haar jongste zoon 21 was geworden, vroeg
Julie echtscheiding aan; de relatie met haar man was ontwricht, maar ter wille van
de jonge kinderen bleef ze bij hem.

De laatste jaren rond 1992 ging Julie samenwonen met de 20 jaar jongere
Italiaanse beeldhouwer Carlo Maglitto in San Remo. Hier overleed ze op 5 juni 2001
in de ouderdom van 80 jaar. In San Remo is ze gecremeerd. W. Deymann, 4€ kind
uit het tweede huwelijk werkt nu aan een biografie. Ze liet een map met persoonlijke
papieren (bewijzen) na waaronder kopieén van brieven die ze in 1999 vanuit San
Remo aan haar broer schreef.

Dit verhaal las ik bij mijn museumbezoek in Amsterdam bij de tentoonstelling van
1001 vrouwen.

Edmé Bruijn-Strauss




KNOFLOOK

Heeft het ook nog voordelen om aan huis gekluisterd te zijn? lemand wist er wel
een: onbeperkt knoflook te kunnen eten. De wereld is verdeeld in mensen die zich
niet druk maken om een beetje knoflookwalm en mensen die vrienden en kennissen
niet willen aandoen ze knoflooklucht in het gezicht te blazen. Alleen daarom al zijn
mondkapjes in deze tijd geen slecht idee.

Maar zolang je toch nauwelijks in contact komt met andere levende zielen, kunnen
de remmen los qua knoflook. Van een Spaanse chef hoorde ik ooit iets over het
gebruik van knoflook. “Bedenk hoeveel knoflook je nodig hebt in een gerecht en
neem daar een kwart van. Maar het liefst zou ik voluit gaan met knoflook, want het
geeft gerechten zowel een kick als diepte en een enorme warme rijkdom”. Dus in
deze semi-quarantainetijd is er een beperking van alles, maar even niet op het
gebruik van knoflook.

Net zoals het coronavirus komt bijna alle knoflook in Nederland uit China. Daar is
niet echt een botanische reden voor, knoflook groeit bijna overal ter wereld prima,
maar de wetten van de markt leiden ertoe dat knoflook uit China het goedkoopste is
voor de supermarkten. Daar is weinig mis mee, behalve dat die knoflook nogal lang
onderweg kan zijn voor hij bij de klant belandt en
daardoor niet altijd even fris meer is. Hij moet natuurlijk
wel een tijdje drogen, maar te lang en onder de
verkeerde condities en de teentjes lopen uit of worden
voos. Het fris-pittige gaat eraf en de kern wordt bruin en
een beetje bitter.

Helaas bestaat de meeste bollen die we in de supermarkt aantreffen uit van al die
iele bolletjes van Chinese herkomst die niet al te smakelijk zijn. Nee, voor ‘echte’
knoflook moet je elders zijn. In Zuid-Frankrijk waar rond het dorp Lautrec bij Albi de
ail rose wordt gekweekt, knoflook met een roze velletje die een stevige, soms
aardse smaak heetft.

Het stadje Arleux in Noord Frankrijk tussen Arras en Cambrai, staat bekend om zijn
gerookte knoflook, ail fumé. Waarbij de rook vooral aan de buitenkant zit, binnenin is
het gewoon knoflook. De rooktechniek werd vroeger gebruikt als bewaarmethode:
daar waar je in het zuiden de knoflook in strengen kunt drogen in zon en wind.

Bij Indische mensen ontbreekt de knoflook nooit of niet in hun gerechten.
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http://richardnorth.net/tag/drawings-o-garlic/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Zomers van toen zijn groener en warmer

Zomers van nu zijn een tikkeltje armer

Maar straks zijn de zomers van nu net zo groen

© Julie Roces

ZOMERS GEDICHTJE van TOON HERMANS

en zo warm, want dan zijn het de zomers van toen......

ST KK,
o etet e g

IrEses

weer snel te zien! Pas goed op uzelf en wees niet bang om hulp te vragen als u dat

Alle vrijwilligers van SIOH Haarlem wensen u een fijne zomer toe en we hopen u
nodig hebt.



De Fotoclub van SIOH is op stap geweest in Haarlem zelf. Ook uit eigen tuin komen
mooie foto’s. Anderhalve meter van elkaar, koffie uit een bekertje op straat drinken,
Mondkapje in de bus, ach ze hebben het best gezellig gehad.
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WO2 in 100 foto’s

Onlangs werd het boek “De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s” gepubliceerd, met
daarin ook foto’s uit voormalig Nederlands-Indié, Suriname en de Antillen. Aan de
samenstelling van het boek ging een zoektocht vooraf. ledere provincie, inclusief
“Overzee”, kon 50 foto’s nomineren voor het boek.

De 50 foto’s “Overzee” zijn nu te zien in Museum Sophiahof in Den Haag.

Zo zijn er afbeeldingen van o.a. de Japanse inval, de interneringskampen, de
Romusha’s, de Surinaamse Schutterij en de Surinaamse oorlogsvrijwilligers, het
verzet op Nieuw-Guinea tegen de Japanse bezetter, Molukse KNIL-militairen, de
Bersiap en het bezoek van prinses Juliana aan de Antillen.

De 50 foto’s zijn gekozen op initiatief van het Indisch Herinneringscentrum, Stichting
Pelita en het Moluks Historisch Museum en te zien in de Sophiazaal.

Uw bezoek aan het museum moet u wel even van te voren reserveren via
info@museumsophiahof.nl of 070-2005060. (Coronamaatregelen).
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UITSLAG QUIZ
Uitslag bloemen, plaatsen en beroepen uit InfoBulletin nr 70

Vingerhoedkruid; kaapsviooltje; korenbloem; Schalkhaar; Kortenhoef; Vierhouten;
Middenmeer; maagdenpalm; Bodegraven; lasser; regent; portier en drogist.

Via Cherie Leijer ontving ik de oplossing van Mevr. M.Reijnen, alles goed, verder
heb ik niets ontvangen of toegestuurd gekregen.

Haal de bamboe weg en plant een sierkers in 6 stappen.

U heeft een beetje genoeg van de bamboestruik en wilt een boom die fraai bloeit.
Vervang in elk volgend woord steeds 1 letter van het voorgaande. Het laatste woord
heeft dus geen enkele letter meer van het beginwoord.

De omschrijving van de woorden

BAMBOE

maakt kinderen bang

kleine zoete, zwarte vruchten
platte boten die geboomd worden
geld overhouden

vlinderlarves

boom waar eerst de bamboe stond

o0k owNRE

Succes met het verwijderen van de bamboe.
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Bambu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

SENANG

Denkend aan Indié
Zweef ik over beelden van groen en satijn
Wauif ik naar de sawa’s in gele wolken
Wandel ik over bergen vol mystieke eenzaamheid
Draag ik mijn offer langs stoffige paden
Groet ik eeuwige desa’s met eerbiedige adat
Slenter ik over pasar en aloon-aloon
Wachtend wat komen gaat slurp ik mijn tjendol
Suf en loom onder waringins kroon
Daag ik boomgeesten uit tot ‘n vervaarlijke dialoog
Lach ik met dwaze vogels hun speels geschetter
Duelleer ik met tjitjak en heldere maan om hun geheim
en slaap ik onder zwijgende klamboe
mijn gebroken droom.

Herinnert u zich deze tijd en foto’s nog?
Crown Business Center 2005 en Bronbeek 2007



SIOH

Stichting Indische Ouderenraad Haarlem
Vilniusstraat 3
2034 EM Haarlem
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