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VOORWOORD

Beste donateurs,

In april 2021 bestaat SIOH 20 jaar. Ik heb mij in 2004 als vrijwilliger gemeld. Wij
hadden toen nog maandelijks een Hari Makan in de kleine Pondok, een Kumpulan
in de Laan van Berlijn of een Matinee Dansant in Crown Business Center Haarlem.
De voorbereiding van beide evenementen werd gedetailleerd in de
bestuursvergadering besproken.

De vergadering vond toen nog plaats in een veel te kleine “Pondok” op het

voormalige Spaarne Scholengemeenschap terrein aan de Zwemmerslaan,

hemelsbreed enkele honderd meters van waar wij nu zitten. Voor de KU en MD
moesten wij allerlei attributen meenemen om de zaal een Indische ambiance te
geven. Na afloop moest de zaal weer in de originele zaalindeling teruggebracht
worden...daarna nog gezellig een drankje en een praatje met bestuursleden en
andere vrijwilligers.
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Nu 20 jaar later vergaderen wij in onze riante “Pondok”, 80% van de voorbereiding
is routine geworden en wordt niet meer besproken. Geen gesjouw meer van
attributen, onze zaal is Indisch/koloniaal ingericht. De zaal weer in originele indeling
terugbrengen is wel gebleven zo ook het drankje en praatje na de KU.

Door de coronamaatregelen zullen wij dit jaar het vierde lustrum niet vieren. Voor de
Indié Herdenking gaan wij uit van een sobere herdenking. Wij moeten vol houden,
het licht aan het einde van de tunnel is in zicht!

Ik heb nog twee verzoeken.

Wilt u uw jaarlijkse donatie tijdig overmaken, indien het nog niet is gebeurd? Extra
donatie wordt van harte aanbevolen. Door de coronamaatregelen, hebben wij in
2020 tot heden, zeer weinig tot geen inkomsten gehad, wij teren in op onze
reserves. Met uw donatie en de huurkorting voor de periode t/m juni 2021 die wij
van Pré Wonen hebben gekregen, kunnen wij het langer volhouden om de huur en
andere kosten te kunnen betalen.



Ook hebben wij naar aanleiding van de coronamaatregelen onze geplande
activiteiten en evenementen in de afgelopen maanden moeten annuleren. En is het
nog onduidelijk wanneer en hoe we weer op een veilige manier activiteiten kunnen
organiseren. Bezoek daarom regelmatig onze website voor het laatste nieuws. Deze
is vernieuwd, overzichtelijk ingedeeld en gebruikersvriendelijk. Het is voor ons de
efficiénte manier om u te kunnen bereiken en te informeren. Bij versoepeling van de
maatregelen kunnen wij mogelijk weer kleine activiteiten (tot 30 personen)
organiseren zoals lezingen, happy hour, hari makan, inloopdagen etc. Om zoveel
mogelijk donateurs de gelegenheid te geven deze activiteiten bij te wonen zullen wij
bij reservering ervoor zorgdragen dat de personen die niet eerder zijn geweest
voorrang te geven. Check regelmatig op onze site naar de agenda, deze wordt
indien nodig geactualiseerd.

Het wordt langer licht, de temperatuur buiten zal stijgen, de lente is opkomst. Geniet
van de lente, maak een wandeling of een fietstocht en blijf gezond.

Jerry Kraus
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HET PROJECT MISSIEHUIS in DRIEHUIS

Afgelopen maand meldde de Merano Groep dat het project in Driehuis niet doorgaat
omdat de gemeente Velsen eisen heeft gesteld die niet in het plan van de Merano
groep past. Een vleugel op de begane grond van het Missiehuis waar het
verpleeghuis was gepland wordt gesloopt. De sociale woningen die er gepland
staan worden verkocht aan de lokale woningbouwvereniging.

Voor SIOH en de Merano Groep is dit een teleurstellende mededeling. Omdat wij
als bestuur alles zullen doen om een woonvoorziening voor onze doelgroep,
Indische ouderen, in de regio te realiseren zijn wij in contact gekomen met een
project ontwikkelaar die ervaring heeft met het realiseren van woonvoorzieningen
voor ouderen. Na een goed oriénterend gesprek heeft de directie van de AM groep
besloten met SIOH te zoeken naar een geschikte locatie voor de bouw van een
wooncomplex. De gesprekken met een aantal gemeenten in de regio zijn nu aan de
gang. Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang.
AM Groep is onderdeel van BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv. Ze ontwikkelen
duurzame leefomgevingen in samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers,
woningcorporaties en maatschappelijke organisaties om in te wonen, werken,
winkelen en recreéren.

Paul Vasseur

Wanneer komen jullie weer? Ik hoop dat iedereen gauw gevaccineerd wordt en dan
dat het weer een beetje normaal wordt. Kumpulans, makanans, snacks kopen,
gezellig kletsen, dansen en nog veel meer.

Helaas, nu nog even wachten, maar in elk geval, misschien wat te vroeg, hele fijne
paasdagen en geniet van elke dag, met of zonder zonneschijn. Houd moed. Komt
echt wel goed.



BESTUURSBERICHTEN

Kennisgeving
In de periode november 2020 — februari 2021 zijn de volgende donateurs ons
ontvallen:

Mw. J.A.M. van Arkel-Marcelle, Haarlem
Dhr. J.R. Wannee, Haarlem

Mw. L.L. Fransen-Calicher, Zaandam
Dhr. W.H.A. Fransen, Zaandam

Mw. I.R. Umboh-Herrenauw, Amsterdam
Dhr. S. van Kan, Santpoort Noord

Mw. A. Hakim, Haarlem

Dhr. G.E. de Haas, Haarlem

De SIOH heeft stilgestaan bij het overlijden van genoemde personen met een
moment van stilte tijdens één van haar evenementen. Wij wensen de nabestaanden
veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Beterschapswensen voor de zieken en het thuisfront

Een kaartje voor de zieken om te laten weten, wie ziek is
wordt hier niet vergeten!

Wij wensen alle zieken van harte beterschap toe.

Door middel van dit Infobulletin blijven jullie op de hoogte
van de gebeurtenissen bij de SIOH. Veel leesplezier!

Hartelijk welkom aan alle nieuwe donateurs

Fam. R.J.S. van Bruggen-Muliany

Fam. J.T.E Burer-Noordink, Haarlem
Fam. R. Kok-Barre, Hoofddorp

Fam. R.H. van Paridon-Ranty, Diemen
Fam. R. Ranty-van der Meer, Spaarndam
Fam. F. Schaller-Timmer, Heemskerk
Mw. T.L.S. Titaheluw, Amsterdam

Wij hopen van harte dat u zich prettig voelt in onze SIOH-familie.




Onderstaande artikel met de titel “Voorvechter Lieflijk Indié blikt terug”, welke
werd geschreven door freelance journalist Paul Lips, verscheen in het Haarlems
dagblad van 8 januari 2020.

“Interview Frits Rijnenberg (89) omringd door liefde”

Frits Rijnenberg was begin deze eeuw
de drijvende kracht achter de
totstandkoming van Lieflijk Indié, een
= woongroep voor Indische Nederlanders
% in Haarlem. Nu beleeft hij daar zelf zijn
i oude dag en blikt hij terug op zijn leven.
Portret van een man die alles moest
achterlaten maar zich omringd weet door
liefde.
Eén van de levensmotto's

* van Frits Rijnenberg is: Accepteer de
situatie, het kan altijd slechter "Ik heb hulp gekregen van boven, en veel geluk
gehad." Maar altijd was er zijn tomeloze wilskracht als basis.

Bijna dagelijks passeert de verslaggever het appartementencomplex Lieflijk Indié
aan de Vilniusstraat in Europawijk. Via bewoner en oud-klasgenoot

Jeffrey Rijnenberg vernam hij dat zijn vader Frits Rijnenberg (89) een van degenen
was die zich sinds begin van deze eeuw hard heeft gemaakt voor de bouw van dit
kleinschalige appartementencomplex, een woongroep voor Indische Nederlanders
die daar een 'plezierige oude dag' kunnen beleven.

Samensmelting

Al direct vertelt hij over de appartementen: "Uiteindelijk zullen hier mensen komen te
wonen met blauwe ogen. De indo is een uitstervend ras. Het is een samensmelting
van allerlei volken. Wij hebben de Nederlandse nationaliteit, dat blijkt ook uit onze
achternaam."

Frits Rijnenberg steekt een sigaretje op en geeft een rondleiding door de tuin. In de
tuin een Balinees tuinhuisje. Daarnaast palmbomen, die de kou in het Nederlandse
klimaat kunnen weerstaan. En het monument, een brok graniet: 'als eerbetoon en
ter herinnering aan al onze dierbaren die in ons Indié zijn achtergebleven'.

Het is een sober gedenkteken in een materiaal dat onverwoestbaarheid
symboliseert. Ook is er een gezellig terras met wajangpoppen ter decoratie, waar de
fotograaf niet weg mag alvorens hij een Indisch pasteitje heeft verorberd.

Binnen in de gemeenschappelijke conversatieruimte is het de bedoeling dat
geestverwanten elkaar kunnen ontmoeten. Momenteel coronaproof,

benadrukt Rijnenberg. Alles volgens de regels. De aanwezige boekenverzameling is
de grootste Indische bibliotheek in de regio. Er kan in de ruimte worden gedanst en
gekaart, en er worden gezamenlijk gerechten uit de Indische keuken gegeten.



Veel animo

Het complex is gebouwd in opdracht van wooncorporatie Pré Wonen, op initiatief
van de Stichting Indische Ouderenraad Haarlem (SIOH). De appartementen worden
gehuurd door leden van de SIOH, zowel stellen als alleenstaanden. Er is een
wachtlijst, de animo is groot.

Rijnenberg legt uit: "Het leven in vrijheid en vrede zoals tieners dat nu beleven - ook
al is de situatie momenteel moeilijk vanwege de coronapandemie - had ik nooit
gekend. Er was altijd angst, armoede, bitterheid, beproevingen. Leven tijdens
oorlog, bezetting, vrijheidsstrijd, dekolonisatie zorgde voor veel trauma's maar aan
de overlevenden van mijn generatie zie je van buiten niet dat ze getraumatiseerd
zijn."

Onze roots

"Die tieners van toen zijn inmiddels senioren geworden. Ze wonen overal verspreid
in Nederland. We kwamen elkaar tegen op retinies, met name in de danscultuur.
We missen toch iets, klonk het. We missen onze roots, de leefstijl van toen. Maar: je
kan niet teruggaan. Het is een ander land geworden. Dan halen we Nederlands-
Indié naar hier. Met daarbij een ambiance, een woonvorm om plezierig oud te
worden, waar je zelfstandig kunt blijven wonen. Dat heeft geleid tot Lieflijk Indié."
Rijnenberg kreeg de taak om als vertegenwoordiger de kar te trekken. Hij stelde een
team samen, hield brainstormsessies en ging naar de politiek en legde contacten
met de woningbouwcorporatie. Zijn jarenlange ervaring als technisch ingenieur bij
een reeks van internationale bedrijven kwam hem daarbij van goed van pas.
Immers, Rijnenberg’s filosofie is: 'voor elk probleem is een oplossing'. "Ik weet
misschien niet alles, maar ik kan goed lezen. Ik weet waar het staat", zegt hij er
over. Ook na zijn pensionering werd hem gevraagd problemen bij bedrijven te
komen oplossen.

Frits Rijnenberg werd in 1931 geboren in Batavia, de toenmalige hoofdstad van
West-Java. De namen voor deze stad zijn achtereenvolgens Sunda Kelapa (397-
1527), gevolgd door Jayakarta (1527-1619), Batavia (1619-1942) en Djakarta
(1942-1972). In de 17e eeuw werd de handelsplaats door vertegenwoordigers van
de VOC de naam Batavia gegeven, nu kennen we de stad als Jakarta.

Buitenzorg

Toen hij zo'n vijf jaar oud was verhuisde het gezin Rijnenberg naar de rustige
residentiestad Buitenzorg, zo'n vijftig kilometer onder Batavia. Hij herinnert zich nog
goed hoe hij als jochie - in 1937 - een oranje strik op zijn hemd kreeg opgespeld.
Vanwege het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard.

De roodwitblauwe vlag en oranje wimpel werd overal uitgehangen. Straten werden
versierd; schoolkinderen zongen zo goed als het ging het Wilhelmus, al kenden ze
de woorden niet. De aanhoudende regens in Buitenzorg zorgden voor vreugde bij
de kinderen, die de dikke druppels op het naakte lijf als heerlijk ervoeren.
"Spelletjes als knikkeren en vliegeren deden we ook. Meestal in de tijd dat mijn
vader een middagdutje deed. Eigenlijk was ook ik verplicht te rusten, maar dan
sloop ik stiekem weg uit het huis om te gaan spelen met mijn vrienden.



Tegen vieren kwam ik dan weer terug en zat op de veranda quasi-slaperig voor me
uit te staren, zodat hij niets merkte van mijn escapades.”

Bezettingstijd

Door de Japanse bezettingstijd raakten de kinderen van destijds vroeg volwassen.
Als veertienjarige kwam Frits terecht in een klas met meisjes. Daar ontmoette hij het
'mooiste meisje van de klas', Rita. Hij werd tot over z'n oren verliefd op haar.

Zijn vurige wens kreeg gestalte: 'Rita wordt de moeder van mijn kinderen', ook al
duurde het een tijdje eer zij zich gewonnen gaf. Rita (inmiddels overleden) werd zijn
inspirator en rots in de branding in woelige tijden, en wist scherpe randjes glad te
strijken. "Een heel lieve moeder™, zegt zoon Jeffrey. "Vrienden van me zeiden
regelmatig: kom we gaan naar jouw huis, bij jouw moeder hebben we het leuk. Mijn
moeder was de spil op elk feest.”

Sukarno

Eind '62 besloot het jonge, achtkoppige gezin het Indonesié van Sukarno te verlaten
en koers te zetten richting Nederland. De pas met mooie nieuwe spulletjes
ingerichte woning werd met pijn in het hart verlaten.

Een zogeheten 'exit permit' herinnert er aan, een halfvergaan A4-tje vol stempels,
zegels en handtekeningen. Aankomst op Schiphol, met de bus naar het Centraal
Opvangcentrum Bennekom. Opvang in een gebouwencomplex. De barre winter van
1963. Het verblijf in Bennekom duurde een aantal weken. Vervolgens werd een
pension in Haarlem betrokken.

In een flatwoning in de Johannes Wierstraat in Boerhaavewijk vond het jonge gezin
uiteindelijk de broodnodige rust. Maar omdat Rijnenberg zich voorgenomen had 'de
wereld te zien' werd hij later nog regelmatig door zijn werkgevers uitgezonden naar
verre landen.

Wilskracht

Zijn wilskracht en vertrouwen hebben hem er altijd doorheen gesleept, legt hij uit.
Ook toen hij in 1980 door ziekte werd geveld, verlamd raakte en de dood al in de
ogen keek. "Ja, ik heb in mijn leven regelmatig hulp gehad van 'boven'. Ik was
simpelweg nog niet klaar om het tijdelijke te verruilen met het eeuwige."

Liefde

Dochter Cherie is bestuurslid van de Stichting
Indische Ouderenraad Haarlem. Voorlopig

is Frits Rijnenberg niet kapot te krijgen. Hoe dat
kan? "Omdat ik nog steeds omringd ben door
liefde. Van mijn nog levende kinderen, en mijn
kleinkinderen. En de mensen hier in het
complex. Ik kijk terug op een prachtig leven. Ik
ben overal in de wereld geweest."




CHINEES-INDISCHE restaurants immaterieel erfgoed

De Chinees-Indische restaurants in ons land zijn vanaf februari 2021 officieel
Nederlands immaterieel erfgoed. Niet alleen vanwege het unieke ‘poldergerecht’
babi pangang: “Het gaat om de hele entourage: het schuifluik, het aquarium, de
gratis kalender en natuurlijk de bekende vraag ‘sambal bij?"”

De eerste Chinese restaurants dienden zich begin twintigste eeuw in Rotterdam
aan. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de interesse in
Aziatisch eten in Nederland, onder meer door de komst van vele R
Indische Nederlanders nadat Indonesié de onafhankelijkheid |
had uitgeroepen. | T———
e —— ==
Het aantal Chinese restaurants is in de afgelopen tien jaar flink
teruggelopen. Dit komt deels door de toegenomen diversiteit in

de horeca. Chinees eten, dat doorgaans vrij zwaar en vet is, e

heeft echter ook te lijden onder de opkomst van gezonder eten.

Ik denk zo maar dat de meeste Nederlanders geen idee hebben hoe echt Chinees

en Indisch eten smaakt. Veel van de maaltijden van de “afhaal” Chinees zijn
aangepast aan de Nederlandse smaak en dat is niet alleen hier. Er is ook een

PO

wezenlijk verschil qua smaak tussen de Nederlandse, Duitse en bijvoorbeeld Franse

Chinese keuken.

voor u gelezen — Edmé

Terakhir

de laatste groet

Voor een afscheid in de juiste toon en de juiste sfeer.
De laatste groet als een waardevolle herinnering.

Salam Terakhir Uitvaartbegeleiding
Rob van der Sar

06 1500 6305 (24 uur per dag bereikbaar)
www.salamterakhir.nl
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http://atom.smasher.org/chinese/?n=Pho+King+Good&l1=No%2C&l2=Really!&l3=&l4=
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

PLAATSNAMEN RADEN

Veel donateurs vinden een plaatsnamen puzzel leuk en daarom heb ik weer een
nieuw exemplaar voor u gezocht. Het enige dat je hoeft te doen, is op de plaats van
de puntjes de toepasselijke plaatsnaam invullen. Succes gewenst!

........ is geen oord voor watjes (8)

Voor een pondje alternatief gehakt moet de slager hier een heel .......... (8)
Wat Van Dorp fout zegt, breit ........ (11)

Na het communisme bleken de Tsjechen voor ..... als hun nieuwe president (7)

Ouderen kijken veel TV, jongeren ook, maar die ...... (9)
Denk je dat we de grens nog zullen halen, nu jouw motor steeds maar ...... (6)
Ze gooien de trossen al los. Als ik nu niet naar mijn ...... ben ik te laat (8)

Ik noem een predikant en dan moet jij zijn ..... (8)
Het was bij ons thuis altijd een feest als pa bier dronk en ..... (5)
Griezels heb je overal, maar in dit dorp woont echt een ..... (7)

Voor de komst van de CV zaten de gelovigen ’s zondags rillend in ...... (10)
Zitten er in die skaterbroeken ook van die hele grote ..... (6)

Door die trombose ...... haar benen behoorlijk op (6)

Gek word je van dat getsjirp van die krekels! Dan hoor ik liever ...... (11)

Het cijfer achter de zinnen is het aantal letters van de plaats.
Je mag, maar hoeft niet, de oplossing naar mij sturen. In volgend nummer de
oplossingen.

DenHaag

De 625 Tong Tong Fair staat gepland voor september 2021. Dit is nieuw, want
decennia achtereen organiseerden we ons evenement in mei, juni of juli. Een Tong
Tong Fair in september: een tropische afsluiting van je zomer!
De organisatie kiest voor september omdat men denkt dat het COVID-19 virus
tegen die tijd vanwege de vaccinaties “hanteerbaar” is. Zo gauw ik weet wanneer de
datum definitief bekend is, dan hoort u dit z.s.m. van mij.
Edmé
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SIOH

Stichting Indische Ouderenraad Haarlem
Vilniusstraat 3
2034 EM Haarlem
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